
Kerstnacht 2025 
Geïnspireerd op A Festival of Lessons and Carols 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voorganger: Ds. Betsy Nobel 

Orgel: Peter van de Beld 
Trompet: Wilco Boekhoven 

Piano: Dineke Nijstad 
M.m.v. De Cantorij o.l.v. Femke de Slegte  



Orgel en trompet: ‘ Voluntary’ van Jacob de Haan 

 

Welkom en mededelingen 

 

Stilte 

 

We zingen: Al wie dolend in het donker  

(Once in royal Davids City)  
T: H. Jongerius, M: H.J. Gauntlet 

 

Cantorij 

1.   Al wie dolend in het donker   

 in de holte van de nacht   

 en verlangend naar een wonder   

 op de nieuwe morgen wacht:   

 Vrijheid wordt aan u verkondigd   

 door een koning zonder macht.   

 

Vrouwen 

2.   Onze lasten zal hij dragen   

 onze onmacht tot ter dood   

 geeft als antwoord op ons vragen   

 ons zichzelf als levensbrood   

 nieuwe vrede zal er dagen   

 liefde straalt als morgenrood.   

 

Mannen 

3.   Tot de groten zal hij spreken   

 even weerloos als een lam   

 het geknakte riet niet breken   



 Hij bewaakt de kleine vlam:   

 Hoort en ziet het levend teken   

 van een God die tot ons kwam.   

 

Allen 

4.   Dor en droog geworden aarde   

 die om dauw en regen vraagt   

 dode mens die snakt naar adem   

 wereld die om toekomst vraagt:   

 zie mijn Zoon, de nieuwe Adam   

 die mijn welbehagen draagt. 

 

Openingswoord en gebed 

 

Lezing: Genesis 1: 1-4 

 

We zingen: Lied 479: 1,2 en 4  
Tekst naar Luke Wadding vertaling Sytze de Vries melodie Sussex Carol 

 

Vrouwen: 

1. Een lied weerklinkt in deze nacht 

 ons ooit door engelen gebracht. 

Mannen:  

 Een lied weerklinkt in deze nacht 

 ons ooit door engelen gebracht.  

Allen :  

 Vreugdevol nieuws, want hier is Hij, 

 de vorst van Gods barmhartigheid.  

 

 



Cantorij: 

2. Niet langer drukt ons droefheid neer, 

 wij vinden vreugde in de Heer.  

 Niet langer drukt ons droefheid neer, 

 wij vinden vreugde in de Heer.  

 Hij heeft ons van de nacht bevrijd, 

 schept ons een dag vol zaligheid. 

 

Allen: 

4. Hij doet de duisternis teniet 

 en engelen zingen ons dit lied. 

 Hij doet de duisternis teniet 

 en engelen zingen ons dit lied. 

 Glorie aan God, want vrede is 

 nu hartslag der geschiedenis. 

 

Lezing: Jesaja 9: 1-6 

 

Cantorij: Wie nog wonen in de nacht 

 

Lezing: Micha 5: 1-3 

 

We zingen: O, kom, o kom Immanuël:  

1,3 en 5 allen, 2 vrouwen, 4 mannen, refrein steeds door allen 

1. O kom, o kom, Immanuel, 
 verlos uw volk, uw Israël, 
 herstel het van ellende weer 
 zodat het looft uw naam, o Heer. 
refr. Wees blij, wees blij, o Israël! 
 Hij is nabij, Immanuel. 
: 



2. O kom, Gij wortel Isaï, 
 verlos ons van de tirannie, 
 van alle goden dezer eeuw, 
 o Herder, sla de boze leeuw!  
Refr. Wees blij, wees blij, o Israël! 
 Hij is nabij, Immanuel. 
 
3. O kom, o kom, Gij Oriënt, 
 en maak uw licht alom bekend; 
 verjaag de nacht van nood en dood, 
 wij groeten reeds uw morgenrood.  
Refr. Wees blij, wees blij, o Israël! 
 Hij is nabij, Immanuel. 
 
4. O kom, Gij sleutel Davids, kom, 
 en open ons het heiligdom; 
 dat wij betreden uwe poort, 
 Jeruzalem, o vredesoord!  
Refr. Wees blij, wees blij, o Israël! 
 Hij is nabij, Immanuel. 
 
5. O kom, die onze Koning zijt, 
 in wolk en vuur en majesteit, 
 Adonai, die spreekt met macht, 
 verbreek het duister van de nacht!  
Refr. Wees blij, wees blij, o Israël! 
 Hij is nabij, Immanuel. 
 
Lezing: Lucas 1: 26-33 

 

Cantorij: De engel Gabriël 

 



Lezing: Lucas 2: 1-7 

 

We zingen Lied 483: Stille Nacht 
Tekst Johannes Yserinkhuysen, vrij naar Joseph Mohr melodie Frans Gruber  

 

1. Stille nacht, heilige nacht!  

 Davids Zoon, lang verwacht,  

 die miljoenen eens zaligen zal,  

 wordt geboren in Bethlehems stal,  

 Hij, der schepselen Heer, Hij, der schepselen Heer.  

 

2. Hulploos Kind, heilig Kind,  

 Dat zo trouw zondaars mint,  

 ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,  

 wordt Ge op stro en in doeken gelegd.  

 Leer me U danken daarvoor. Leer me U danken daarvoor.  

 

3. Stille nacht, heilige nacht!  

 Vreed' en heil wordt gebracht  

 aan een wereld, verloren in schuld;  

 Gods belofte wordt heerlijk vervuld.  

 Amen, Gode zij eer! Amen, Gode zij eer!  

 

Lezing: Lucas 2: 8-20 

 

We zingen: Away in a manger 

1. Away in a manger, no crib for a bed, 

 the little Lord Jesus laid down His sweet head. 

 The stars in the bright sky looked down where He lay, 

 the little Lord Jesus, asleep on the hay. 



2. The cattle are lowing, the Baby awakes, 

 but little Lord Jesus, no crying He makes; 

 I love Thee, Lord Jesus, look down from the sky 

 and stay by my bed side til morning is nigh. 

 

3. Be near me, Lord Jesus, I ask Thee to stay 

 close by me forever, and love me, I pray; 

 Bless all the dear children in Thy tender care, 

 And fit us for Heaven to live with Thee there. 

 

Overdenking – Wees niet bang 

 

Gebeden 

Collecte 

 

Lezing: Johannes 1:1-5 en 14 

 

Cantorij: Licht, woord, antwoord 

 

Slotgebed 

 

Lied 481: Hoor de engelen zingen d’ eer 

 

1. Hoor, de englen zingen de eer van de nieuwgeboren Heer! 
Vreed' op aarde, 't is vervuld:  

God verzoent der mensen schuld. 

Voegt u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door, 

zingt met algemene stem voor het kind van Bethlehem! 

Hoor, de englen zingen de_eer  

van de nieuwgeboren Heer! 



2. Hij, die heerst op 's hemels troon,  
Here Christus, Vaders Zoon, 
wordt geboren uit een maagd op de tijd die God behaagt. 

Zonne der gerechtigheid, woord dat vlees geworden zijt, 

tussen alle mensen in in het menselijk gezin. 

Hoor, de englen zingen de_eer  

van de nieuwgeboren Heer! 

 

3. Lof aan U die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft, 
Gij die ons geworden zijt taal en teken in de tijd, 

al uw glorie legt Gij af ons tot redding uit het graf, 

dat wij ongerept en rein nieuwgeboren zouden zijn. 

Hoor, de englen zingen de_eer  

van de nieuwgeboren Heer! 

 

Zegen  

 

We gaan naar buiten om op het plein “Ere zij God” te zingen. 

Daarna is er Glühwein en warme chocolademelk 

 

Ere zij God, ere zij God, in de hoge, in de hoge, in de hoge! 

Vrede op aarde, vrede op aarde, 

in de mensen een welbehagen. 

Ere zij God in de hoge, ere zij God in de hoge. 

Vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde, 

in de mensen, in de mensen een welbehagen, 

in de mensen een welbehagen, een welbehagen. 

Ere zij God, ere zij God in de hoge, in de hoge, in de hoge! 

Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. 

Amen. Amen. 


